Orde van dienst, zondag 26 april 2026

in Den Burg

Maria’s Prints
"Ontmoeting onderweg”

Pastor Mariétte Bossenbroek-Baller uit Nunspeet

Welkom
DE INTREDE
Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 280: 1, 3, 5, 6 De vreugde voert ons naar dit huis

Groet, Bemoediging en drempelgebed
V: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn
A: vandeVader en de Zoon en de heilige Geest

V: ons leven staat in het licht van Hem
A: Die bevrijdt, Die troost en Die ons voorgaat.
Groet:
Genade en vrede zijmet U
van God, onze Vader
en Jezus Christus, zijn Zoon onze broeder en Heer
G: Amen

Drempelgebed
V. Eeuwige, keer U om naar ons toe.
A. Keer ons toe naar elkaar. Amen



Zingen:

Gebed om ontferming

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld

en laten we aansluitend Zijn naam prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Aansluitend ieder kyriegebed zingen wij lied 301A.

gevolgd door het glorialied:

Lied 150A: 1, 3, 4 Geprezen zij God

HOREN

Gebed bij het openen van het Woord

1° Lezing: Genesis 28,10-15

Lied 1010: 1 Geef vrede Heer, geef vrede

2¢ Lezing: Lucas 24: 13-35

Lied NLB 642: 1, 2, 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
Overdenking

Orgelspel

Danken en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Collecte

Slotlied: Zingen: Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede (mel. NLB
868)

1.

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.

Liefde verlicht dan je schreden

2.

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.

Er zal genoeg zijn voor velen.

3.

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen

liefde en warmte vitstralen.



Zegen

In ons hart en in ons huis:

de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan:

de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht:

de liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin:

de armen van God

om ons te ontvangen,

thuis te brengen. (Uit: A book of blessings)

Beantwoord met lied 425



