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‘Woord van Licht’ Corinne Vonaesch   

 

Voorganger, ds. Wikke Huizing 

Organist, Dyo Wassink 

Fluitist, Imme Wassink 

M.m.v. De Cantorij 

 

Protestantse Gemeente Den Burg 



Orgelspel 

 

Stilte 

 

De cantorij en gemeente zingen lied 271 terwijl de kaarsen 

worden aangestoken. (gemeente blijft zitten) 

1x refrein cantorij, 1x refrein allen, en dan:  

 

 
2. Cantorij 

Hij is het licht der wereld voor alle mensen, 

de duisternis zal wijken uit ons hart. 

 

Allen: Refrein. 

 

Welkom en mededelingen 

 

Liturgische bloemschikking 

 

Zingen Psalm 98 met als antifoon 467c (gemeente gaat 

staan). Cantorij zingt antifoon: 



Psalm 98 (gemeente)

  
 

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen 

de psalmen gaan van mond tot mond. 



De naam des Heren wordt geprezen, 

lofzangen gaan de wereld rond. 

Hosanna voor de grote koning, 

verhef, bazuin, uw stem van goud, 

de Heer heeft onder ons zijn woning, 

de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Cantorij zingt antifoon 

 

Votum en Groet 

voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 

voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

gemeente; en niet laat varen het werk van Zijn hand. 

voorganger: Vrede zij ons allen van God onze Vader, Jezus 

Christus onze Heer in de gemeenschap van de Heilige 

Geest. 

gemeente: Amen 

 

Drempelgebed  (gemeente gaat zitten) 

 

Zingen “Midden in de winternacht.. 

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.  

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  



2. Vrede was er overal, wilde dieren kwamen  

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.  

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet  

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan  

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:  

Christus is geboren!  

 

4. Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren!  

 

Kyriëgebed afgesloten met Kyrie 301 a: 1x cantorij, 1x gem. 

 

 

Glorialied  ‘Eer zij God in onze dagen..’487   

Cantorij coupletten. Allen refrein 

 



1. Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd. 

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit. 

Gloria in excelsis Deo,  

gloria in excelsis Deo. 

 

2. Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is. 

Eer zij God die op de aarde, naar ons toe gekomen is. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke 

prijs, 

geef in onze levensdagen, peis en vreê kyrieleis. 

Gloria in excelsis Deo, 

gloria in excelsis Deo. 

 

Inleiding/met de kinderen 

 

Schriftlied  334  ( 3x  ) 

 

Lezing Jesaja 52: 7-10 
 



7 Hoe welkom is de vreugdebode 

die over de bergen komt aangesneld, 

die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, 

die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 

‘Je God is koning!’ 

8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, 

samen barsten ze uit in gejuich, 

want ze zien het met eigen ogen: 

de HEER keert terug naar Sion. 

9 Breek uit in gejubel, 

ruïnes van Jeruzalem, 

want de HEER troost zijn volk, 

hij koopt Jeruzalem vrij. 
10 De HEER ontbloot zijn heilige arm 

ten overstaan van alle volken, 

en de einden der aarde zien 

hoe onze God redding brengt. 

 

Zingen ‘Een ster ging op…’496 

 

 



 
2. De herders hebben het gezien in de geboortestal: 

daar was het vrede en sindsdien zingt elk dat overal. 

Daar was het leven argeloos, verlosten waren zij. 

Dor hout ging bloeien als een roos, woestijn werd tot een 

wei. 

 

3. Gij morgenster en mensenzoon, breng ons de nieuwe tijd, 

waarin de wereld wordt bewoond door uw gerechtigheid. 

dan is uw heil aan ons geschied, u allen even na- 

dan zingt de schepping weer dit lied tot in de gloria.  

 



Lezing Johannes 1: 1-14 

 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 

Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 

erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht 

voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 

Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 

getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 

niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 

licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de 

wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is 

door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij 

kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 

hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in 

zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 

kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze 

geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 

man, maar uit God. 

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol 

van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid 

gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.  

 

Zingen ‘Vanwaar zijt Gij gekomen..’494 



 
2. Gij zijt ons doorgegeven, een naam , een oud verhaal 

uw woorden uitgeschreven in ied’re mensentaal. 

Ons eigen levenslot met uw geluk verweven 

zo zijt Gij onze God. 

 

3. Gij zijt in ons verloren, wij durven U niet aan, 

uw stem in onze oren, uw komst in ons bestaan. 

Een woord van vlees en bloed, een kind voor ons geboren. 

Een mens die sterven moet. 

 



Overdenking 

 

“O kindeke klein” Cantorij, dwarsfluit en orgel  

 

Voorbeden, met als acclamatie 368c  

 

 
 

Zingen ‘Onze Vader’ 369 b 

 

 

 
Gebedskleed ‘Onze Vader’    Soichi Watanabe 



 



Collecten met muziek van orgel en dwarsfluit 

Kerk in Actie:   Kinderen in de knel 

 

Slotlied  Bethlehem, o uitverkoren stad 498 (staande) 

 
 

2. In het ondoordringbaar duister, 

in onzekerheid en pijn, 

in het land van licht noch luister 

zal Hij onze redder zijn. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 



3. Hef uw hoofden, kleine mensen, 

als uw nieuwe koning komt. 

Hij doorbreekt de oude grenzen, 

Hij maakt recht wat is gekromd. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja. 

 

4. Trouw en goedheid zullen wonen 

in het land dat Hij bemint. 

Vorsten, heersers, machten, tronen 

zullen buigen voor dit kind. 

Koning Jezus, gloria, 

Zoon van God, halleluja.  

 

Zending en Zegen 429 c 

 
 

 

 

 



Na de dienst is er  

 

 

 
 

 

 

 

 

Gezegende Kerstdagen gewenst! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
            Hernhutter Kerstster in De Burght 

 


