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Protestantse Gemeente Den Burg 



Orgelspel/Cantorij 
 
Welkom 
 
Openingslied : Psalm 138 : 1,3 en 4 in de oude berijming 

 



3.  Dan zingen zij, in God verblijd, 
Aan Hem gewijd, 
Van 's Heeren wegen; 
Want groot is 's Heeren heerlijkheid, 
Zijn Majesteit 
Ten top gestegen. 
Hij slaat toch, schoon oneindig hoog, 
Op hen het oog, 
Die needrig knielen; 
Maar ziet van ver met gramschap aan 
Den ijdlen waan 
Der trotse zielen. 
 
4.  Als ik, omringd door tegenspoed, 
Bezwijken moet, 
Schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
Uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De Heer' is zo getrouw als sterk, 
Hij zal Zijn werk 
Voor mij volenden, 
Verlaat niet wat Uw hand begon, 
O Levensbron, 
Wil bijstand zenden. 
 
Votum en groet 
 
Vg: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
allen: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
vg: Genade en vrede zij ons van God de Vader, Christus onze Heer,  
in de gemeenschap van de Heilige geest. Amen 
 



Lied 286 (Liedboek 2013) Waar de mensen dwalen in het donker 
Ria zingt de coupletten, allen refrein  

 
2. Waar de mensen lijden onder onrecht 
in een wereld die geen vrede vindt 
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap, 
er is licht dat alles overwint. 
refrein 
 
3.  Steek een kaars aan tegen al het duister, 
als een teken in een bange tijd, 
dat ons leven niet in wanhoop eindigt 



dat de vrede sterker is dan strijd. 
refrein 
 
Psalm 118a Cantorij voorzang , Allen refrein 

 
Voorzang;  
Ik was gevangen en riep: 
God, en Hij heeft mij geantwoord. 
Hij heeft mij de ruimte gegeven, 
Hij komt voor mij op als een vriend.        allen: refrein 
 
Voorzang: 
Beter te schuilen bij God 
dan te vertrouwen op mensen, 
beter te schuilen bij God 
dan te vertrouwen op macht.                          allen: refrein 
 
Voorzang: 
Ik was geslagen, maar God 
heeft mij overeind geholpen. 
Ik zal niet sterven, ik zal leven, 
Hij tilt mij op. 
Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, 
mijn God, U in de hoogte steken. 
Ik spreek U uit, ik noem uw naam, 
zowaar als ik leef.                                           allen: refrein  



Gezang 230 ( Hervormde bundel 1938 ) Leid vriend’lijk licht

 
2. Niet immer sprak mijn ziel zo stil tot U: 
“Leid Gij mij voort! 
Ïk liep mijn weg bij eigen licht, maar nu: 
leid Gij mij voort! 
Mijn zonlicht zonk, maar ach, mijn hoogmoed liet 
mijn hart geen rust en ‘k vond uw vrede niet. 
 
3. Schenk mij uw zegen, toon m’uw wondermacht, 
en leid mij voort 
langs ’t smalle pad, tot in den donk’ren nacht 
de morgen gloort. 
Dan lacht mij toe der eng’len trouwe wacht, 
die mij geleidd’ en mij heeft thuis gebracht. 
 
Lied 531 ( Gezangen voor liturgie) Uit vuur en ijzer 



 
 
2. Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 

3. Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 

 
Lied 98 ( bundel J.de Heer ) Samen in de naam van Jezus 

 



 

Heel de wereld moet het weten 
Dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
Doordringt in de duisternis 
'T werk van God is niet te keren 
Omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
Die door mensen zijn gemaakt 



Prijs de Heer 
De weg is open 
Naar de Vader naar elkaar 
Jezus Christus, Triomfator 
Mijn Verlosser, Middelaar 
Vader met geheven handen 
Breng ik U mijn dank en eer 
'T is Uw Geest die mij doet zeggen 
Jezus Christus is de Heer 
 
Lied 881 ( bundel J.de Heer) Is hier een hart, door vrees benard 
Ria coupletten, allen refrein 

Is hier een hart, door vrees benard, 
vermoeid door 's levens strijd? 
Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. 
O, vat weer moed, want God is goed 
en steeds tot hulp bereid: 
Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. 
 
Refrein: 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht, 
voor elk die wond'ren van Hem verwacht! 
Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. 
Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. 
 
Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 
Leg dan uw lasten neer! 
Tob niet langer voort, vertrouw op 's Heren woord. 
Hij hoort uw bee en schenkt u vree 
in liefde eind'loos teer. 
Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmoog'lijk meer! 
 
Refrein 
 



Lied 105 ( uit : Geroepen om te zingen) in canon. Zoek eerst het 
koninkrijk van God 

 
 
2. Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 
Halleluja… 

3.Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult Hem zien. 
Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 
Halleluja…. 



Lied 23c Liedboek 2013  1. allen 

 
2. Vrouwen: Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, 
doet mij zijn wegen gaan, 
de paden van gerechtigheid, 
ter ere van zijn naam. 
 
3. Mannen: Al moet ik door het doodsravijn, 
U gaat steeds aan mijn zij. 
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf 
geeft steun en veiligheid. 
 
4.Vrouwen: Terwijl de vijand toe moet zien, 
maakt U mijn tafel klaar. 
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd, 
en redt mij in gevaar. 
 
5. Allen: Uw trouw en goedheid volgen mij, 
uw liefde, dag aan dag; 
en wonen zal ik in Gods huis 
zo lang ik leven mag. 
 



Lied 419 Liedboek 2013 Wonen overal… 
 

 

2. Wonen overal even thuis 
handel en wandel en huis na huis 
loven en bieden op waarheid en waan 
wagen en winnen en verder gaan- 
mensen veel geluk. 
 
3. Wonen overal bijna thuis 
aarde mijn hemel mijn vaders huis 
stijgende sterren de lach van de maan 
mensen die dromend een stem verstaan- 
mensen veel geluk. 
 
 
 
 
 



Lied 94 Joh. De Heer   Heer ik kom tot U 
 

 
 
Heer, ik kom tot U 
Hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
En reinig mijn hart 

Met Uw liefde, Heer 
Kom mij tegemoet 
Nu ik mij tot U keer 
En maak alles goed 

Zie mij voor U staan 
Zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan 
Van U wil ik zijn 

Jezus op Uw woord 
Vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U 

 
Gebeden 
 
Collecten 
 
 
 
 



Slotlied 608 Liedboek 2013 De steppe zal bloeien 
Allen: 1 en 3 , Ria couplet 2 
 

 



De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één, en voorgoed. Die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen. 
Als lachen en juichen. Die zaaiden in tranen, 
die keren met lachen en juichen. 

De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven: 
Dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: 
Ik open hemel en aarde en afgrond 
En wij zullen horen. En wij zullen opstaan 
En lachen en juichen en leven. 
 
Zegen 
 

 
 
 
Informatie over de Protestantse Gemeente Texel vindt u op 
kerkpleintexel.nl 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


