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Gezamenlijke viering van de Protestantse Gemeenten  

op Texel 

 

Voorgangers: Ds. Geertje de Vries en ds. Wikke Huizing 

 

Organist: Dyo Wassink 

 

Ontwerp voorkant: Mijke van Leersum  

 

in Dorpskerk De Burght te Den Burg. 

 

 

  



Orgelspel 

 

Binnenkomst ambtsdragers van de drie gemeenten 

 

Welkom door werkgroep Inspiratiezondag 

 

Zingen lied ‘Vrede voor jou, hierheen gekomen..’ 

melodie ‘Zomaar een dak..” (Valerius) 

 

1. Vrede voor jou, hierheen gekomen, 

zoekend met ons om mens te zijn. 

Jij maar alleen, jij met je vrienden, 

jij met je last, verborgen pijn. 

Vrede, genade, God om je heen, 

vergeving, nieuwe moed 

voor jou en iedereen. 

 

2. Niemand komt hier vrij van het kwade, 

niemand gaat hier straks weer vrijuit. 

Niemand te veel, niemand te weinig, 

niemand te groot, geen een te klein- 

dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 

tot ooit en overal, wij leven voor elkaar. 

 

3. Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt, 

Gij die de hele wereld draagt; 

kom naar ons toe, leer ons te leven, 

help ons te zien wat ieder vraagt- 



tijd om te leven, kans om te zijn, 

een plek om nu en ooit, gezien, aanvaard te zijn. 

 

Votum en Groet 

 

Gebed 

 

Zingen lied 218 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen…’ 

1, 2, 4 en 5 

 
2. Dank u voor deze mooie aarde, 

dank u voor sterren, maan en zon. 

Dank U dat u ons wilt bewaren, 

kracht en levensbron. 

 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden, 

altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden 

die ik tegenkom. 



5. Dank U voor alle mooie klanken, 

al wat ik zie en horen kan. 

Dank U- o God, ik wil U danken 

dat ik danken kan. 

 

Inleiding op de dienst, uitleg 

 

Zingen Schriftlied Psalm 121 , geheel 

 
2. Uw wank'le voeten zet Hij vast, 

als gij geen uitkomst ziet: 

uw wachter sluimert niet! 

Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 



Hij wil, als steeds voor dezen, 

Israëls wachter wezen. 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand 

des daags en in de nacht 

houdt Hij voor u de wacht. 

uw schaduw aan uw rechterhand; 

de zon zal u niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

4. De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed, 

Hij is het die u hoedt. 

Hij zal uw komen en uw gaan, 

wat u mag wedervaren, 

in eeuwigheid bewaren. 

 

Tableau Vivant , uitvoering in groepen,  

presentatie op podium 

 

 

 

  



Zingen lied  8b, ‘Zie de zon, zie de maan..’ 

 

 
2. Hoor de zee hoor de wind 

Hoor de regen als hij zingt 

Druppels ontelbaar in de oceaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer' hoe heerlijk is Uw Naam 

3. Ruik een bloem ruik een vrucht 

Ruik de geuren in de lucht 

Geuren ontelbaar zweven af en aan 



Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer' hoe heerlijk is Uw Naam 

4. Voel je hart voel je huid 

Voel je adem als je fluit 

Mensen ontelbaar overal vandaan 

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan 

Heer,  hoe heerlijk is Uw Naam 

Dankgebed, Voorbeden, Onze Vader 

acclamatie 25b  

 

 
 

Collecte voor Stichting Bartimeüs.  

 



Slotlied: 657: 1 en 4 

 

  



4. Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 

Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

Zegen 429c  

 

Na de dienst is er…  

 

En de fototentoonstelling ! 


