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Orgelspel 
Welkom 
Zingen lied 868:1+4+5 
Stil Moment en Groet 
Inleiding op de Viering 
Zingen lied 92:1+2 - Vg. leest 4+5 en zingen vers 8 
Gebed 
Zingen lied 803:1 
 
GEDICHT van Jean Pierre Rawie 
 
AD ASTRA 
 
Wij staarden duizend eeuwen naar de 
gesternten en het sterrenstof, 
alsof zij een geheim bewaarden  
dat ons onmetelijk betrof, 
en legden lichtjaar achter lichtjaar, 
oneindig verre verten in, 
maar allengs helderder wordt zichtbaar 
dat dit alleen maar het begin 
is van een onbegonnen queeste. 
 
Steeds wijkt wat ons voor ogen staat, 
en wij begrijpen dat het meeste 
ons klein begrip te boven gaat.  
Toch, met geslepen apparaten 
ontginnen wij de eeuwigheid, 
allengs verbetener naarmate 
de einders blijken uitgedijd, 
omdat wij menen eenmaal in de  
domeinen achter zon en maan, 
achter de sterren te hervinden 
wat ons op aarde was ontgaan. 
 
Zingen lied 738 Het lied van Eva 
 
Lezen Math. 13:24-30 en vers 36-43 
Zingen lied 765 
 
Verkondiging: Er is een: “NOG NIET “ 
Orgelspel en zingen lied 1005 
Gebeden 
Zingen lied 425 
Zegen 
Orgelspel 


