
MORGENGEBED 13 JULI in ‘De Burght’  Aanvang 9.30 uur. 
 
Zingen Lied 283:1,3 en 4 
 
Openingsvers 
V: De hemel ontvouwt de glorie van God 
A: HET UITSPANSEL ROEMT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
V: De dag geeft het door aan de volgende dag 
A: DE NACHTEN VERTELLEN ELKAAR WAT ZIJ WETEN 
 
Lofprijzing 
V: Gij zijt God in de onmetelijke ruimte van het heelal 
 in de vergeten uithoeken van mijn hart, zijt Gij God 
A: GEZEGEND ZIJT GIJ 
V: Gij zijt God van voor de wereld begon 
 in het eind der tijden zijt Gij God. 
A: GEZEGEND ZIJT GIJ 
V: Gij zijt God in elk begin en einde 
 in hemel en op aarde zijt Gij God. 
A: GEZEGEND ZIJT GIJ 
 
Psalmgebed uit Psalm 25 
Zingen Psalm 25a:1 
Lezen uit Psalm 25:4-10 
Zingen Psalm 25a:2 
 
Groet 
V: De HEER zij met u 
A; OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
Zondagsgebed 
 
Eerste lezing gezongen Lied 316 
 
Tweede lezing Lucas 10:25-37 
 
Zingen Lied 995 
 
Verkondiging 
 
Muzikale meditatie 
 
Lofzang van Zacharias Lied 158b (3x) 
 
Gebeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Slotlied Lied 150a 
 
Zegen 


