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Protestantse Gemeente Den Burg 



Orgelspel 

 

Welkom 

 

Liturgische bloemschikking 

 

Zingen “Komt allen tezamen…”477 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 

komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 

Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, 

komt laten wij aanbidden,(3x) 

die koning. 

De hemelse eng'len, 

riepen eens de herders, 

weg van de kudde naar 't schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden. 

Komt, laten wij aanbidden, (3x) 

die koning. 

O kind, ons geboren, 

liggend in de kribbe, 

neem onze liefd' in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Komt, laten wij aanbidden,(3x) 

die koning. 

 

 

 



Votum en groet 

Vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 

vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

allen: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

vg: vrede zij u van God onze vader, Jezus Christus onze Heer 

in de gemeenschap van de Heilige Geest, Amen 

 

Gebed 

 

Zingen “Loof God, gij Christenen…”(474)

 

2. Hij daalt uit ’s Vaders schoot terneer 

op aard om kind te zijn, 

een kindje arm en naakt en teer 

al in een kribje klein, al in een kribje klein. 



3. Verzakende zijn macht en recht, 

verkiest Hij zich een stal, 

neemt de gedaant’aan van een knecht, 

de Schepper van het al, de Schepper van het al. 

 

5. Hij wordt een knecht en ik een heer: 

wat win ik veel daarbij! 

Waar vindt men zoveel gulheid weer 

als Jezus heeft voor mij. Als Jezus heeft voor mij.  

 

Inleiding/met de kinderen 

 

Zingen ‘Midden in de winternacht…” 

 

1.Midden in de winternacht, ging de hemel open. 

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

2.Vrede was er overal, wilde dieren kwamen 

Bij de schapen in de stal, en zij speelden samen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 

Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

3.Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen, 

Want het aardse paradijs is vannacht gekomen. 

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet 



Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan 

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 

Christus is geboren! 

4.Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister  

Want de dag is niet meer ver, bode van de luister  

Die ons weldra op zal gaan, herders blaast uw fluiten aan  

Laat de bel bim-bam, laat de trom rom-bom  

Kere om, kere om, laat de bel-trom horen  

Christus is geboren! 

 

Lezing Johannes 1: 1-14 

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het 

Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is 

erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat 

bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht 

voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette 

Johannes. Hij kwam als getuige, om van het licht te 

getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was 

niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het 

licht: het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de 

wereld kwam. Het Woord was in de wereld, de wereld is 

door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij 

kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren 

hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in 

zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om 

kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze 

geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een 

man, maar uit God. Het Woord is mens geworden en heeft 



bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij 

hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige 

Zoon van de Vader.  

 

Zingen “Uit uw verborgenheid…” (500) 

 
3. Uit uw verborgenheid nu aan de dag getreden, 

hebt Gij uw heil gezocht bij mensen, hier en heden. 

Zoals Gij kwam om ons met vrede te ontmoeten, 

laat het ook vrede zijn waarmee wij U begroeten. 

 



5. Uit uw verborgenheid ontsteekt Gij licht op aarde, 

wilt Gij ons warmen met de gloed van uw genade,. 

Wij delen met elkaar het licht, het lied, de zegen. 

Wij zijn uw kandelaar, wij gaan het donker tegen. 

 

Overdenking 

 

Zingen “ Een ander wellekome…” 

melodie: ”Nu zijt wellekome…  

Tekst:  Jan van Opbergen 

 

1. Nu zijt wellekome, Levensherbergier, 

die leeft met deuren open naar mens en dier, 

die ooit hebt gesproken van een wereld-paradijs, 

waar er wordt gebroken met macht als levenswijs. 

Kyrieleis 

 

2. Nu zijt wellekome verre, vreemde mens 

Dat wij aan angst ontkomen verstaan jouw wens: 

ooit te zullen leven in een wereld omgekeerd, 

waar de kunst van delen voorgoed is aangeleerd. 

Kyrieleis. 

3. Nu zijt wellekome, toekomstmens in mij, 

die als een kind wil wonen herboren, vrij 

in het land van morgen dat de lieve vrede kent, 

waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. 

Kyrieleis. 

 

Gebeden 

 



Collecten 

 

Zingen “ Hoor, de eng’len zingen d’eer… lied 481 

geheel.  

1  Hoor, de eng'len zingen de eer 
 van de nieuw geboren Heer! 
 Vreed op aarde, 't is vervuld: 
 God verzoent der mensen schuld. 
 Voegt u, volken, in het koor, 
 dat weerklinkt de hemel door, 
 zingt met algemene stem 
 voor het kind van Bethlehem! 
 Hoor, de eng'len zingen de eer 

 van de nieuw geboren Heer! 

  
2  Hij, die heerst op 's hemels troon, 
 Here Christus, Vaders Zoon, 
 wordt geboren uit een maagd 
 op de tijd die God behaagt. 
 Zonne der gerechtigheid, 
 woord dat vlees geworden zijt, 
 tussen alle mensen in 
 in het menselijk gezin. 
 Hoor, de eng'len zingen de eer 

 van de nieuw geboren Heer! 

  
3  Lof aan U die eeuwig leeft 
 en op aarde vrede geeft, 
 Gij die ons geworden zijt 
 taal en teken in de tijd, 



 
al uw glorie legt Gij af 

 ons tot redding uit het graf, 
 dat wij ongerept en rein 
 nieuwgeboren zouden zijn. 
 Hoor, de eng'len zingen de eer 
 van de nieuw geboren Heer! 

 

Zegen 

 

 

     Gezegende Kerstdagen gewenst! 

 

 

 
 

 

Van harte uitgenodigd voor de       ! 



 

 
 

 

 


