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INTREDE 
 
WOORD VAN WELKOM 
 
Openingslied: Lied 287: 1, 2, 5 Rond het licht dat leven doet 
 
Groet, Bemoediging  en Drempelgebed 

v: Genade, barmhartigheid en vrede zij met u,  

in de naam van de Vader,  

     de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

a: Die hemel en aarde geschapen heeft. 

v: Die trouw blijft voor eeuwig 

a: en niet loslaat wat Zijn hand aan ons begonnen is.  

v: Eeuwige, keer U om naar ons toe 

a: keer ons toe naar elkaar. Amen. 

Een gezongen Kyriegebed: 

Zingen: Lied 1008: 1, 2, 3 Rechter in het licht verheven 
Rechter in het licht verheven,  
koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleugelen ons omgeven,  
troost ons met uw tederheid.  
 



Hoor de bittere gebeden 
om de vrede die niet daagt 
Zie hoe diep er wordt geleden, 
hoe het kwaad de ziel belaagt 
Zie uw mensheid hier beneden, 
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 
Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
Glorialied: Psalm 103: 1, 9 Zegen mijn ziel de grote naam des Heren 
 
DE HEILIGE SCHRIFT 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Lezing:  Jesaja 56  vers 1-8 (NBV) 
 
Zingen: Te doen gerechtigheid (mel. Gelukkig is het land)  
Te doen gerechtigheid 
hebt Gij ons aangezegd 
Dat woord heeft ons bevrijd,  
elk ander ons geknecht. 
Geef dat ons niets weerhoudt  
die lange weg te gaan. 
Dat elk zich nu verstout 
uw richting in te slaan.  
 
Wier dagen Gij bezocht,  

wier harten Gij doorgrondt,  
voor wie Gij hebt gewrocht  
de aarde en de zon;  
wier toekomst is in U,  
Gij maakt hun leven waar  
- mocht Gij hen hier en nu  
bekeren tot elkaar.  
 
Dat niemand hen kleineert  
die Gij wilt maken groot,  
voor wie Gij hebt geslaakt 
de boeien van de dood.  
Opdat wij zouden staan vrij  
voor uw aangezicht,  
getekend met uw Naam  
- en leven in uw licht.  
 
Lezing:  Lucas 17  vers 11-19 (NBV) 
 
 
Lied  462: 1, 2, 4 en 6 Zal er ooit een dag van vrede 
 
Woorden bij het Woord 
 
Zingen (melodie lied 314 (Here Jezus om uw woord) 
Mensen van het vuur zijn wij  
door de vlam die eens ontstoken,  
hartgericht, verblijdend vrij,  
oude grenzen heeft doorbroken.  
Gids van nieuwe vergezichten,  
leer ons op uw Geest te richten.  
 



Mensen van het vuur zijn wij, 
van het God bezielde leven, 
om de wereld, wijd en zijd 
recht en richting te hergeven. 
Geest van vuur wil door ons branden, 
 wees in stad en land voorhanden.  
 
Mensen van het vuur zijn wij,  
aangestoken om te dromen 
met de mensen van voorbij, 
dat Gods toekomst ooit zal komen.  
Geest van God, vlam in dit leven,  
blijf met ons bestaan verweven.  
 
ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
 
Onze Vader…. 
 
Collecte 
 
Slotlied – Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
(melodie: lied 868 Lof zij de Heer de almachtige koning der ere)  
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede 
daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede 
wordt ooit gehoord uit mensen-monden dat woord 
wij zullen rusten in vrede 
 
Dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen; 
dromen van vluchten en doden en huivr’end ontwaken. 

Maar niemand vlucht, nergens alarm in de lucht, 
overal vrede geschapen. 
  
Dan zal ik zwaaien naar vreemden, zij zullen mij groeten. 
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten. 
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan – 
vrede de weg voor mijn voeten. 
 
 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen: ‘Amen, amen, 
amen’ 
 
Zingen: Lied 425 Vervuld van uw zegen 
 


